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Beste ouders,
Aan de start van de meivakantie wil ik met jullie de
nieuwste Flessenpost delen. Deze keer twee mooie
bijdragen van een aantal kinderen uit ‘t Rif. Lees hoe
hun komst naar ‘t Vlot het leven veranderde van Tom en
Ruben.

Iedereen een fijne meivakantie gewenst!

Zonnige groet,
Gemma Benus

VlotTea
Op 12 april genoten we met een heel aantal ouders
van de eerste VlotTea. Gelukkig was het weer goed en
konden we elkaar buiten op het plein ontmoeten. Wat
ons betreft een geslaagde middag en voor herhaling
vatbaar!

Koningsspelen
Gisteren vonden de jaarlijkse Koningsspelen plaats.
Wat een feestelijke dag! We begonnen met de
openingsdans rondom de heuvel op het plein en
daarna gingen de kinderen in groepjes langs bij
allerlei spellen, begeleid door ouders. Prachtig om te
zien hoe de kinderen voor elkaar zorgden en iedereen
zich op zijn gemak voelde, ondanks dat de dag anders
liep dan anders. Alle ouders die hebben geholpen:
ontzettend bedankt! Mede door jullie was de dag een
groot succes.



Hoe ‘t Vlot ons leven veranderde
Toen we naar het Vlot gingen, leerden we een
belangrijke zin: Ieder kind is uniek, je mag zijn wie je
bent. Dit was niet zo op onze vorige school. Hier is dat
wel echt zo en dat is super fijn. Wij vinden het Vlot
een erg goede school, want ze doen bijvoorbeeld veel
met crea. Op onze andere scholen deden ze dat haast
niet, we maakten daar alleen heel soms kleine
knutselwerkjes. Het werken gaat hier ook heel anders.
Hier is iedereen stil, op onze vorige scholen niet. Op
Rubens school was er of geen instructie, of dan gelijk
met 50 kinderen tegelijk. Ook werkten ze daar alleen
maar op de iPads. Daardoor kon ik niet meer
schrijven. Bij ons allebei was het ook totaal niet rustig
tijdens het werken, we werden veel afgeleid. Hier
doen we ook veel aan projecten, dit werkt veel leuker
en dan hangt de klas ook vol met mooie lapbooks en
tekeningen.
Het is ook fijn dat iedereen elkaar zo goed helpt hier,
dat waren wij ook niet gewend. Ons niveau was eerst
ook best laag, maar toen we naar het Vlot gingen,
kregen we een hoger niveau. Hier leerden we namelijk
veel meer.
Het allergrootste verschil is dat er daar veel gepest
werd en hier niet!!! Hier zijn wij het meest blij mee.
Hierdoor zijn wij weer gelukkig…
Het Vlot is een super goeie school en wij vinden het
eigenlijk jammer dat we volgend jaar al naar het V.O.
gaan. We hadden nog graag een jaartje willen blijven.

Geschreven door Ruben Maneschijn en Tom van Houten
Groep 8, ‘t Rif

Kijkje in ‘t Rif

We hebben het laatst drie weken over het
geschiedenisproject ‘tv en pc’ gehad. We leerden veel
via de Canon en we maakten leuke crea-opdrachten
zoals: Biografieën, gedichtenposters en stomme
filmpjes. Stomme filmpjes zijn: Films zonder geluid,
maar wel met geluidseffecten. Ook hebben we het

over drie belangrijke personen gehad, kunt u het al
raden, denk het niet hè? Nou, het ging o.a. over Annie
M.G. Schmidt, Marga Klompé en Willem Drees. Tijdens
de projectopening hadden we een stomme film
gekeken met de hele school en met popcorn, want ja,
je kunt geen film kijken zonder popcorn! Daarna
hadden we het een week over het ‘boeddhisme’, we
maakten lapbooks en een crea-opdracht. Dit was best
wel een gekke, namelijk, we gingen reïncarneren…
Als u niet weet wat dat betekent, dan moet u even
doorlezen, want dat gaan we nu uitleggen. Je moest
half jezelf tekenen en half een dier naar keuze, want
de boeddhisten denken dat je kunt terugkeren als dier.
Ik werd toen olifant Bailey en ik werd poes Feline.
Met de lapbooks kreeg je met een groepje een
hoofdstuk van een boek dat je moest samenvatten. Nu
starten we weer met een nieuw project, namelijk de
Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. We
weten nu al dat we weer leuke crea-opdrachten gaan
doen en heel veel gaan leren. Na de meivakantie staat
het ‘menselijk lichaam’ op het programma. Weer een
super leuk onderwerp. De mb2 en bb gaat zelfs naar
Corpus!!
We hebben ook een nieuwe taalmethode, het is erg
leuk, we maken toffe opdrachten. We schrijven nu zelf
een verhaal en we leren hoe we dit mooi kunnen
vertellen. Dit heet ‘Storytelling’. Eerst hebben we les in
de kring op het digibord en daarna moet je aan je
eigen tafel je taak maken. Groep acht is nu ook al heel
druk bezig met de musical, komen jullie kijken?? Het
is op 10 juli in de ochtend voor wie wil komen kijken
en in de avond mogen alleen de familieleden van
groep acht komen.

Geschreven door Bailey Sardjoe en Feline Holzhausen
uit groep 8 ‘t Rif



Aantal groepen komend jaar
Rond deze periode kijken we op school alvast naar het
volgende schooljaar. De eerste stap is altijd het
inschatten van het aantal kinderen waar we het jaar
mee zullen starten en hoeveel er in dat jaar ongeveer
bij zullen komen. Aan de hand daarvan kunnen we
bepalen hoeveel groepen we kunnen vormen. Voor
komend jaar kan ik vast met jullie delen dat het aantal
groepen gelijk blijft: we starten het schooljaar met 2
groepen 1/2, 2 groepen 3/4, 2 groepen 5/6, en 2
groepen 7/8. Na de meivakantie gaan we als teammet
elkaar in overleg welke stamgroepleider(s) in welke
groep komt/ komen en kijken we naar de
groepsindeling. We hopen dit eind juni met jullie te
kunnen delen.

Yoga lessen
Graag wil ik u informeren over het aanbod dat ik heb
voor de kinderen van Jenaplanschool ’t Vlot.

Ik verzorg al sinds 13 jaar yogaworkshops in het
basisonderwijs en geef sinds 9 jaar
weerbaarheidstraining aan kinderen in de
basisschoolleeftijd. Mogelijk dat ik iets voor jullie
kinderen kan betekenen.

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op mijn website:
www.hetzilverenhart.nl

Een vriendelijke groet, Gieneke Nuijten
Het Zilveren Hart

Padel instuif

Buurtgezinnen
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt
Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken
aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen
wat extra liefde en aandacht en worden ouders
ontlast.
Wil je steun bieden? Of kun je hulp gebruiken? Kijk op
https://www.buurtgezinnen.nl/waar/groningen/mid
den-groningen/

Voor de kinderen (leeftijd ongeveer groep 5 t/m 8)
deze keer een woordzoeker, in het thema
‘Koningsdag’: aan het einde van deze Flessenpost.

http://www.hetzilverenhart.nl
https://www.buurtgezinnen.nl/waar/groningen/midden-groningen/
https://www.buurtgezinnen.nl/waar/groningen/midden-groningen/


Agenda
- meivakantie van 27 april t/m 12 mei

En verder:

Volgende Flessenpost
De volgende Flessenposten verschijnen op:

- vrijdag 7 juni
- vrijdag 5 juli

Heb je een bijdrage? Stuur deze dan voor 12.00u op de
dag van verschijning naar directie@jenaplanschool.nl.

mailto:directie@jenaplanschool.nl

